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Een bijzonder jaar van hoop

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot een heilig Jaar, ook wel
Jubeljaar genoemd. Zo’n Jubeljaar wordt in de katholieke kerk om de
25 jaar gevierd, maar heeft reeds een lange geschiedenis vanuit het
Jodendom. Het is een jaar waarin mensen worden aangespoord om
terug te keren naar de fundamenten van hun geloof en naar
onderlinge verbroedering. Het is een jaar van het herstellen van
relaties tussen mensen en van ieders eigen relatie met God. Het heilig
Jaar 2025 wil ons daarbij helpen door ons te focussen op de HOOP
zoals ook uit het logo van dit Jubeljaar blijkt.

Het toont vier gestileerde figuren
die de hele mensheid verbeelden
vanuit de vier windstreken van de
aarde. Ze omhelzen elkaar, wat
wijst op de solidariteit en
broederschap die volkeren moeten
verenigen. De eerste figuur houdt
zich daarbij vast aan het Kruis. De
onderliggende golven symboliseren
dat de pelgrimstocht van het leven
niet altijd over rustige wateren
gaat. De hoop in het logo is
verbeeld door het anker waar het
kruis aan de onderkant in overgaat.
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In hun brief bij het Jubeljaar schrijven de Nederlandse
bisschoppen o.a.: “Er gebeurt in de maatschappij veel goeds dat
het verdient om onder de aandacht gebracht te worden”. Daarom
roepen we iedereen op om in het komende jaar de schijnwerpers
te richten op plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de
samenleving en op mensen die hoop uitstralen.”

‘Hoop’ is een heel oud religieus thema. We spreken van ‘de christelijke
hoop die in ons leeft’. Daarmee bedoelen we dat Jezus Christus
gestorven én verrezen is en daardoor voor ons het perspectief op
eeuwig leven heeft geopend. Voor gelovige mensen betekent dit dat er
altijd hoop is op een betere toekomst: hier of in het hiernamaals.
Vertaald naar het leven van alledag betekent dit dat gelovigen mensen
mogen zijn die per definitie positief en optimistisch in het leven staan.
Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg

Dagelijks horen mensen om zich heen veel negatieve en sombere
verhalen over oorlogen, vluchtelingen, sociale ongelijkheid en
allerhande crises dichtbij en veraf. Je zou er pessimistisch van worden.
Maar vanuit ons geloof weten we dat dit de verkeerde instelling is.

De apostel Petrus schrijft daarover:
‘Wees altijd bereid tot verantwoording aan wie u rekenschap vraagt
van de hoop die in u leeft’(1 Petrus 3:15).

Als gelovigen zijn wij geroepen om vanuit de hoop te leven en een
positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat betekent dat we
niet alleen vertrouwen op de voorzienigheid van God, maar ook actief
werken aan het bevorderen van rechtvaardigheid, vrede en solidariteit.

Daarom willen wij met u een ‘beweging van hoop’ in gang zetten.
Laten we onze parochies, gezinnen en gemeenschappen maken tot
plaatsen van ontmoeting en hoop. Laten we elkaar ondersteunen,
bemoedigen en samen zoeken naar manieren om ons geloof
zichtbaar te maken in onze daden.

Hoop vindt haar vervulling in de liefde. Door in liefde te leven,
getuigen wij van de levende hoop die Christus ons heeft gegeven.

Uw pastoor Rainer Kanke



Familieberichten

Na een kerkelijke dienst werden in Gods handen gegeven:

17 december Hilde Pernot-Geelen, 84 jaar Christus Koning
24 december Gerry Geurts-Reijnders, 90 jaar St. Augustinus

4 januari Hub Lutgens, 83 jaar OLAB

7 januari Wietske v.d. Wege-v. Brakel, 100 jaar M&P Oud-Geleen

‘Moge de goede God hen opnemen in Zijn hemels Vaderhuis en mogen
de nabestaanden troost vinden in ons verrijzenisgeloof.’

Actie Kerkbalans ook belangrijk voor onze koren
‘Muziek zet de hemel open’

“Tijdens het zingen gaat de hemel even open.” zei theoloog en
musicus Hanna Rijken bij de start van de Actie Kerkbalans. Dit is de
belangrijkste inkomstenbron voor parochies. Vandaar dat we deze
actie nog een keer onder uw aandacht brengen. Dit jaar staan de
‘geschenken’ die de kerk te bieden heeft centraal. Muziek is daar één
van. Volgens Hanna Rijken mag het belang van muziek voor de Kerk
én voor de samenleving niet worden onderschat. Het is daarom
volgens haar van belang dat gelovigen hun eigen kerk financieel
blijven ondersteunen, en daarmee ook de kerkmusici, de koren en het
onderhoud van de orgels mee betalen. Parochianen en andere
belangstellenden kunnen alleen van kerkmuziek blijven genieten als
we allemaal samen de parochie financieel dragen.

Arnoud Heerings van het Utrechts conservatorium wees bij de start
van de Actie kerkbalans op het belang van het Gregoriaans. De naar
paus Gregorius de Grote vernoemde muziekstijl is volgens hem niet
alleen iets van vroeger. “Gregoriaans is zeker ook geschikt voor deze
tijd, voor jonge mensen, voor de hedendaagse liturgie,” aldus
Heerings. Hij zou graag zien dat het Gregoriaans weer een grotere
plek krijgt in de kerkmuziek.

Wat dat betreft mogen we ons in Geleen gelukkig prijzen met onze
Schola o.l.v. George Bakx. En natuurlijk koesteren we ook onze andere
twee koren St. Caecilia en St. Cécile. De moeite waard om mee te
ondersteunen met de kerkbijdrage. En zeker ook de moeite waard om
bij aan te sluiten. Denk daar ook eens over na, van harte welkom!



Hoorzittingen op 3 en 5 februari
Voorbereiding onttrekken aan eredienst OLAB en CK

Binnen onze Geleense Stadsparochie werken we al een aantal jaren toe
naar één gezamenlijke geloofsgemeenschap. In het Pastorale
Beleidsplan ‘In vreugde en vertrouwen onderweg met Christus’ dat we
in 2019 met elkaar hebben ontwikkeld, zijn de lijnen daartoe uitgezet.
Een van die lijnen was en is om uiteindelijk te komen tot één centrale
kerk voor heel Geleen: de Augustinuskerk. Voor de overige kerken
gingen we op zoek naar een herbestemming.

In 2022 heeft dat al geleid tot de onttrekking aan de eredienst van de
Pastoor van Arskerk die een mooie herbestemming kreeg als
onderdeel van Triade met behoud van de Pastoor van Arskapel.

Nu zijn we zover dat er ook voor de kerken van OLAB en Christus
Koning een herbestemming in zicht is. Dat geeft voor ons allemaal een
gemengd gevoel. Aan de ene kant past het in de toekomst die we voor
onze parochiegemeenschap voor ogen hebben. Aan de andere kant is
er de pijn van het afscheid nemen van een kerk die al zoveel jaren deel
uitmaakt van onze geloofsbeleving.

Ter voorbereiding aan de onttrekking aan de eredienst van de kerken
van OLAB en Christus Koning zijn er begin februari twee hoorzittingen:
Maandag 3 februari 19.00 uur OLAB Lindenheuvel (in de kerk)
Woensdag 5 februari 19.00 uur Christus Koning Kluis (in de kerk)

U krijgt informatie over de beweegredenen voor het onttrekken aan de
eredienst van een kerk en hoe dit proces in zijn werk gaat. Daarnaast
informeren wij u over de voorgenomen herbestemmingen en hoe dat
proces zal verlopen. Daarbij ook aandacht voor de bestemming van
het religieus en cultureel erfgoed dat in deze kerken aanwezig is.

In de herbestemmingsplannen blijven beide kerkgebouwen behouden!
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Beide kerken blijven ook open totdat de herbestemming definitief is
en het tijdpad vastligt. We nodigen u graag uit om de hoorzitting in
uw parochie bij te wonen.

Programma van de hoorzittingen

e Welkom en opening door pastoor Rainer Kanke.

e Toelichting op het hoe en waarom van het onttrekken van een
kerk aan de eredienst door vicaris generaal Harry Quaedvlieg.

e De pastorale consequenties: samen verder gaan in onze
Geleense Stadsparochie.

e Herbestemmingsplannen voor de kerkgebouwen OLAB en CK
door Willem Janssen adviseur kerkbestuur.

e Tijdpad en te nemen stappen.

Bij elk agendapunt is er gelegenheid om vragen te stellen.

Vooraf aanmelden stellen we op prijs, zodat we een idee hebben van
het aantal parochianen dat aanwezig zal zijn. U kunt zich telefonisch
of per mail aanmelden via het parochiekantoor:
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl telefoon 046-4743420.

Ophalen gedachtenisplaatjes

Afgelopen periode hebben al de nodige nabestaanden een of meer
gedachtenisplaatjes en asbusjes opgehaald uit de Christus Koningkerk
en de kerk van OLAB Lindenheuvel. Op hun verzoek zijn de plaatjes
verwijderd en naar het parochiekantoor gebracht, waar ze door
nabestaanden zijn opgehaald. Zij ondertekenen daartoe een verklaring
in tweevoud, een voor de nabestaande en een voor ons archief.
Uiteraard kunnen nabestaanden zich nog steeds melden bij het
parochiekantoor parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl

Of bel 046-474 34 20 maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Als de kerken daadwerkelijk dichtgaan, krijgen nabestaanden bericht.
Dat moment komt stilaan dichterbij nu er concrete plannen zijn voor
de herbestemming van deze kerken (zie elders in dit parochieblad)
Sommige gegevens zijn inmiddels verouderd en lang niet alle
nabestaanden lezen nog het parochieblad. Daarom zullen we ook in
andere media berichten plaatsen over het ophalen van de plaatjes.
Plaatjes en asbusjes waarvoor niemand zich meldt, worden niet
weggegooid, maar bewaard in de Augustinuskerk voor het geval zich
daar later nog mensen voor melden.
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Wim Vreuls ontvangt Speld van Verdienste

Voor zijn veelzijdige inzet binnen de gemeenschap en de kerk van
Oud-Geleen heeft Wim Vreuls op zaterdag 14 december, uit handen
van Burgemeester Hans Verheijen de Speld van Verdienste van de
gemeente Sittard-Geleen ontvangen.

Hij is in Oud-Geleen als vrijwilliger al lange tijd actief voor de
Stadsparochie HH. Marcellinus en Petrus. Daarnaast is hij een
drijvende kracht achter de dorps- en parochiegemeenschap van Oud-
Geleen. Zijn taken zijn heel divers en omvatten onder andere:

* dagelijks beheer van de kerk Marcellinus & Petrus;

* het dienen als acoliet bij Heilige Missen en uitvaarten;

* het coordineren en voorlezen van lezingen tijdens kerkdiensten;

* het mede-organiseren van de jaarlijkse sacramentsprocessie;

* het leiden van avondwakes voor overledenen.

Daarnaast was Wim Vreuls lid van het voormalige kerkbestuur in Oud-
Geleen en actief als beheerder van het parochiehuis.




Hulde aan Jong Nederland
Veel belangstelling voor kerststal OLAB

Zoals al vele jaren heeft ook dit jaar de keukenstaf van Jong Nederland
de kerststal in de OLAB-kerk opgezet. Met een groep van 8 a 10
mannen maken ze er elk jaar weer iets moois van zodat de oude
beelden goed tot hun recht komen. Tijdens beide kerstdagen kwamen
in de middaguren zo’n 60 mensen de kerststal bezichtigen en kaarsjes
branden. Namens de kosters van de OLAB hulde aan Jong Nederland,
ook voor het na de kersttijd weer netjes opruimen van de kerk.

Wees een mens van gebed.

Zeg elke dag vaker iets tegen de Heer.
Bij het opstaan, voor en na het eten.
Voor het slapen gaan.

Bidden, iets zeggen tegen de Heer.

iets met Hem bespreken ... kan overal:
thuis, op het werk, in de auto, op de fiets,
wandelend.

Waar en wanneer kan niet gebeden
worden?!

De kerk is een huis van gebed.

Maar elk huis kan een huis van gebed
zijn. Of worden ... !
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Vincentius Geleen zoekt aanhangwagen

De Vincentius vereniging is er voor mensen die hulp nodig hebben.
Of het nu gaat om armoede, eenzaamheid of andere problemen:

de vrijwilligers van Vincentius helpen. Altijd op een toegankelijke én
menselijke manier. Maar... soms heeft Vincentius zelf hulp nodig!

Er is namelijk dringend behoefte aan een aanhangwagen voor het
ophalen van de wat kleinere spullen. Voor de grotere spullen beschikt
Vincentius over een eigen vrachtwagentje.

Voor Vincentius is het een optie als iemand een aanhanger
beschikbaar heeft die regelmatig kan worden geleend, maar
permanent overnemen van een aanhangwagen is ook een optie.
Degene die de aanhangwagen afstaat kan deze altijd blijven lenen als
dat eens nodig is. De aanhangwagen krijgt een permanente plek op
het terrein van Vincentius bij de voormalige Verrijzeniskerk aan de
Potterstraat. Heeft u een aanhangwagen voor Vincentius? Neem dan
contact op via Ons via secretaris@vincentiusgeleen.nl|

Of telefonisch via 06-15 62 35 52

Vincentius Geleen staat dichtbij mensen in nood en heeft ook korte
lijntjes met officiéle instanties. Zo helpen de vrijwilligers iedereen die
vastloopt om het leven weer op te pakken, vanuit het gedachtegoed
van Vincentius. Op de website www.vincentiusgeleen.nl is meer

informatie te vinden over de activiteiten, projecten, doelen en de
historie van de vereniging.
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\) Stadsparochie Misintenties

(\/ GELEEN alle kerken

25 anuari 2025 t/m
Marcellinus & Petrus februari 2025

St. Augustinus Lutterade
Prins de Lignestraat

Zondag 26 januari 9.30u H. Mis

Maandag 27 januari 9.00u H. Mis

Woensdag 29 januari 19.00u H. Mis

Vrijdag 31 januari 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

18.00u H. Mis Engelstalig

Zondag 2 februari 11.00u Familiemis Zwd. Gerry Geurts-Reijnders.
Maandag 3 februari 9.00u H. Mis

Woensdag 5 februari 19.00u H. Mis

Levenden en overledenen van de familie Zaicsek.

Vrijdag 7 februari 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

18.00u H. Mis Engelstalig

Zondag 9 februari 9.30u H. Mis met St. Caecilia Fam. Visser-Dols.
Maandag 10 februari 9.00u H. Mis

Woensdag 12 februari 19.00u H. Mis Fam. Visser-Dols.

Vrijdag 14 februari 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

18.00u H. Mis Engelstalig

Zondag 16 februari 11.00u H. Mis

Jrd. Fientje Kohlen; Tiny Heuts; ter ere van St. Cornelius voor het
welzijn van de leden van het broederschap.

Maandag 17 februari 9.00u H. Mis

Woensdag 19 februari 19.00u H. Mis

Vrijdag 21 februari 8.30u Aanbidding 21 februari 9.00u H. Mis
18.00u H. Mis Engelstalig

Zondag 23 februari 9.30u H. Mis

Carnavalsmis met St. Caecilia m.m.v. VV De Kraonkelaere

Voor alle leden en de overledenen van VV De Kraonkelaere.
Maandag 24 februari 9.00u H. Mis

Woensdag 26 februari 19.00u H. Mis Vanwege een verjaardag.
Vrijdag 28 februari 8.30u Aanbidding 9.00u H. Mis

18.00u H. Mis Engelstalig



H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen
Leursstraat

Zaterdag 25 januari Géén H. Mis i.v.m. Uulemis

Zondag 26 januari 9.30u H. Mis

Carnavalsmis met Schola Gregoriana m.m.v. VV De Uule

Jrd. Henriétte Hoofs-Willems; Maria Janssen-Timmermans (verj.);
Bertha, Bér en Peter Knubben.

voor alle leden en de overledenen van VV De Uule.

Donderdag 30 januari 9.00u H. Mis

Zaterdag 1 februari 17.30 Géén H. Mis i.v.m. Familiemis in

St. Augustinus om 11.00u

Donderdag 6 februari 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen
Zaterdag 8 februari 17.30u H. Mis Mia Voncken-Bovens
Donderdag 13 februari 9.00u H. Mis

Frits van Cruchten en Fien Ramaekers

Zaterdag 15 februari H. Mis 17.30u

Donderdag 20 februari 9.00u H. Mis

Zaterdag 22 februari 17.30u H. Mis

Zwd. Wietske van de Wege-van Brakel; jrd. Zef Coumans;

Mia Voncken-Bovens.

Donderdag 27 februari 9.00u H. Mis

Onze Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
Bloemenmarkt Lindenheuvel

Zaterdag 25 januari 19.00u H. Mis met St. Caecilia

Marcel Houben,

Zaterdag 1 februari 19.00u Géén H. Mis i.v.m. Familiemis in St.
Augustinus om 11.00u

Zaterdag 8 februari 19.00u H. Mis

Jo Houben; José Geenen-Mulleneers.

Zaterdag 15 februari 19.00u H. Mis

Zaterdag 22 februari 19.00u H. Mis met Schola Gregoriana
Jrd. Frits den Hartog; Mia Strijkers, Ria Serpenti.

10



Christus Koning
Kluis

Zondag 26 januari 11.00u H. Mis

Jrd. Grada Kicken-van Velzen en voor Matheu Kicken; ouders Buskens-
Teney en zoon Hub (vrj); overl. fam. Beckers-Henssen;

uit dankbaarheid.

Zondag 2 februari 11.00u

Géén H. Mis i.v.m. Familiemis in St. Augustinus om 11.00u
Vrijdag 7 februari 18.30u Taizé viering

Zondag 9 februari 11.00u H. Mis met Schola Gregoriana

Mia en Lambert Dreessen-Feron; jrd. Thei en Leny Habets-Ament
Zondag 16 februari 11.00u H. Mis

Zondag 23 februari 11.00u H. Mis met St. Cécile

Zwd. Hilde Pernot-Geelen; Greet Segeren-van Alphen

(beide namens St. Cécile).

Opgeven misintenties en aanleveren kopij

Misintenties voor in het volgende parochieblad - periode 1 maart t/m
11 april - kunt u t/m 14 februari a.s. opgeven. Misintenties voor een
doordeweekse H. Mis kosten € 15,00 Misintenties voor een H. Mis in
het weekend kosten € 30,00. Voor de overige stipendia verwijzen wij u
naar de website van de parochie www.stadsparochiegeleen.nl

Heeft u kopij of wilt u reageren op artikelen geef dat dan véor 14
februari door via het parochiehuis of via e-mailadres
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
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\) Stadsparochie

122 GELEEN

Marcellinus & Petrus

Pastoraal team

Pastoor Rainer Kanke

Kapelaan Arulraj Mariasusai

Prins de Lignestraat 31, 6161 CX
046-4746266 (pastoor)

046-3030134 (kapelaan)
pastoor@stadsparochiegeleen.nl
kapelaanarul@gmail.com

Neem voor een ziekenzalving altijd
rechtstreeks contact op met pastoor
of kapelaan.

Priesterwachtdienst

In noodgevallen als bovenstaande
priesters niet bereikbaar zijn:
Klooster Sancta Maria Molenstraat 44
046-4789500

Parochiekantoor

Prins de Lignestraat 31, 6161 CX
046-474 34 20
parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 u.

Diaken /. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO
046-437 8113
Jsietzemaigso@gmail.com

Zusters Dominicanessen (catechese)
Geldersestraat 39 6136 AS Sittard
Klooster: 046 426 6874
Ziekencommunie/bezoek

Thuis de ziekencommunie ontvangen
(1€ vrijdag vd maand)?

Geef het door aan parochiekantoor.
Parochianen bezoeken parochianen
Thuis bezoek ontvangen van een
mede-parochiaan voor een praatje of
een goed gesprek? Neem contact op
met diaken Jan Sietzema.

Kerkbestuur
Prins de Lignestraat 31, 6161 CX

046-474 34 20
kerkbestuur@stadsparochiegeleen.n!

Kerngroepen

St. Augustinuskerk

PH Prins de Lignestraat 31 6161CX
NL14INGB0001055031
NL20RABO0130503592

Kerkhof NL84RABO01705116 42
Contactpersoon:

Ans Poeth 06-15291749
bertenans@kpnmail.nl

HH Marcellinus & Petrus kerk
PH Leursstraat 3 6166 CL

Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.
NL27RABO0116000511
NL21INGBo0o01033274

Kerkhof NLsoRABO0300866771
Contactpersoon:

Marlies Selker 06-23818869
em.selker@ziggo.nl

OLAB-kerk
NL42INGBoo01038522
NLg4RABO0130501581
Contactpersoon:

Theo de Meijer 046 - 410 40 00
theodemeijer@gmail.com

Christus Koningkerk

PH Kluis 21 6165 EL
NL35RABO01160012 40 (CK)
NL49RABO0116000503 (PvA)
Contactpersoon:

Math van de Vin 06 - 23311352
van.de.vin@home.n|




